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 Voorzitter:      Hidde Ras                                                                  
Kon. Wilhelminastraat 15, 7151 CN-        
Eibergen. Tel.: 0545-474900 h.ras@planet.nl  
  

Penning-     Hannie ten Elshof-Gr. Landeweer  
meester:      
  

J.W. Hagemanstr.73, 7151 AE Eibergen              
Tel.:  0545-471739 gh.tenelshof@planet.nl  

Secreta-      vacature, tijdelijk waarnemend  
riaat:        Diny Rietman  
           
Bestuurs-   Betsie Simmelink-Meddeler  
lid:    ´t Meuke 88, 7481 JH - Haaksbergen  
    

  

Tel.: 06 33334875 betsy.simmelink@hotmail.nl  

Redactie:  Diny Rietman  
en melding  Wemerdijk 89, 7151 BH –Eibergen               
ziekte/over-  tel.: 0545-476803                                                      
lijden:   
  

dinyrietman@tele2.nl  

Voorganger:  Pastorale zorg: Jan Hazeleger  
Huenderstraat 19, 7151 DA - Eibergen.      
Tel.: 0545-843294 jannes.hazeleger@gmail.com  

Organist:  Arend-Jan ten Bergen                          
    Kalmarstraat 54, 7559 JA –Hengelo(O)  

    Tel.: 074-2909559      

    arend.jan.ten.bergen@gmail.com  

                                 
Bank: NL 11 ABNA 059.10.14.378                                                      

    t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB afd. Eibergen.  
Het lidmaatschap voor 2014 bedraagt € 15,-- per maand per lid. 
Vanaf € 6,-- per maand kunt u ons steunen als vriend. U ontvangt 
dan ook het blad Lichtvenster en korting op onze activiteiten.   

  
Zie ook www.vrijzinnigeneibergen.nl  

http://www.vrijzinnigeneibergen.nl/
http://www.vrijzinnigeneibergen.nl/
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Het is maar van welke kant je het bekijkt.  
  

“Iemand had twee zonen”. Zo begint het verhaal, dat bij 

iedereen van ons bekend is als   

“de gelijkenis van de verloren zoon.”  

 Een misleidende titel, want de beginwoorden laten meteen 

zien dat het om twee zonen gaat.   

Er zijn dus van meet af aan twee zonen in het geding!   Bij 

het horen van deze gelijkenis van Jezus maakt het nogal 

verschil door welk oog wij naar dit verhaal kijken. Door 

het oog van de oudste of de jongste zoon. Of... door het 

oog van de vader. Er zijn er in elk geval drie in het geding!   

  

De jongste zoon valt in eerste instantie het meest in het 

oog. Hij trekt door zijn eigenaardige gedrag direct alle 

aandacht. Welke zoon vraagt nu zijn erfdeel op, terwijl zijn 

vader volop in leven is?   

Het zal je kind maar wezen! Hoe ga je daar mee om?  

  

De vader is er trouwens ook één van een bijzonder soort. 

Hij geeft deze zoon zijn erfdeel  zonder daar ook maar één 

woord over vuil te maken. De jongste krijgt de ruimte voor 

wat hij wil.  

Hierop neemt deze alle ruimte. Hij trekt de wijde wereld in 

en neemt het er volop van.   

Hij leeft om zo te zeggen “van God los”. Eenmaal los van 

de vader gaat hij totaal zijn eigen gang. Hij gaat volledig 

op in zijn eigen genoegens. Hij zou in die stijl ook voor 

altijd zijn doorgegaan, als er geen hongersnood zou zijn 

uitgebroken. De flierefluiter raakt platzak, komt bij de 

zwijnen terecht en verlangt er zelfs naar hun voedsel te  
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eten. Als zijn leven letterlijk een zwijnenstal is geworden, 

komt hij tot zichzelf. Hij beseft, dat hij zijn plek als zoon 

van z'n vader volledig heeft verspeeld.   

Hij staat op en zegt tegen zichzelf: ik ga naar mijn vader 

terug en zal hem zeggen:   

  

“Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet 

meer waard  uw zoon te heten.    

Laat mij knecht bij u mogen zijn.”     

  

Als hij zich omkeert en naar zijn vader gaat, is het zijn 

vader, die hem het eerst in het oog krijgt. Kennelijk is zijn 

vader toch altijd naar hem uit blijven kijken. Hij hoeft als 

het ware in de verte nog maar een stipje van zijn zoon te 

zien, of hij herkent hem al.   

Je zult je zoon maar kwijt zijn. Hij zal maar in leven zijn 

en je hebt nooit contact met hem!  

  

Dolgelukkig valt de vader zijn 

zoon bij zijn terugkeer om de 

hals en kust hem. Die zoon mag 

dan nog zeggen, dat hij zijn plek 

als kind bij hem heeft verspeeld, 

maar voor zijn vader is diens 

omkeer het grootste feest dat er 

is. Wat is er mooier dan dat je je 

kind weer terug hebt. Dat moet 

gevierd worden. Feesten dus!  

  

Nu komt de oudste zoon in beeld. De stille, stugge werker 

op de achtergrond. De man achter de schermen, die in al 
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die jaren, dat zijn broer verstek liet gaan, trouw op zijn post 

is gebleven.   

Hij zorgde ervoor dat het werk, dat gedaan moest worden, 

doorging.  

Is het een wonder, dat hij afhaakt, als hij bij huis komend 

al dat feestgedruis hoort ter gelegenheid van de thuiskomst 

van zijn broer. “Voor hem was er nooit een feestje bij”, 

zegt hij tegen z'n vader, “en nu die flierefluiter van een 

zoon terugkomt worden meteen de bloemetjes buiten 

gezet!” Het zal je broer maar wezen! Hij gaat niet naar 

binnen.  

  

Zijn vader schrikt. Is hij nu zijn oudste zoon kwijt?   

  

“Kind, alles wat van mij is, is ook van jou!”   

  

De vader denkt niet anders dan dat het leven en werken 

samen met hem voor zijn oudste zoon altijd een feest is 

geweest! Hij heeft als vader alles toch altijd feestelijk met 

hem gedeeld?        

Bovendien, wat is er mooier dan dat jouw broer nu weer 

bij ons terug is en weer met ons mee kan doen!? Ja, het is 

maar van welke kant je het bekijkt.....   

  

Zou het goed zijn om dit verhaal van meer dan één kant te 

bekijken?   

In de dienst op zondag 6 juli hebben wij dit met elkaar 

gedaan. En zie, dat was goed!  

Er zitten immers meer invalshoeken aan één verhaal en het 

helpt ons om door de ogen van zowel de één als de ander 

naar het verhaal te kijken. “Zie je het ook eens van een 

andere kant”, zeggen we dan.  
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Aanleiding tot deze gelijkenis is voor Jezus de opmerking 

van enkele Farizeeërs en Schriftgeleerden:   

  

“Die man ontvangt zondaars en eet met hen.”  

  

Zij vinden het maar niks dat hij met hen optrekt. Want waar 

je mee om gaat, word je mee besmet!  

   

Jezus' gelijkenis is bepaald niet bedoeld als vrijbrief om er 

maar op los te leven, want het komt aan het eind toch wel 

allemaal goed. We hebben hier niet te maken met een 

vader, die alles maar gladstrijkt. Integendeel. Het gaat hier 

om een vader, die zich er over verheugt om met zijn 

kinderen goed samen te kunnen werken.   

Wil een kind dat niet en gaat deze een andere weg, dan 

blijft het ondanks alles zijn kind en blijft hij er naar uitzien 

dat dit kind goed terechtkomt. Hij laat nu eenmaal geen van 

zijn kinderen vallen.   

Zo'n vader zal maar onze God wezen!                                          

Jan Hazeleger  

  

In memoriam Frits Veldink  

  

26 november 1933   –   11 juni 2014  

  

Bij het Muldershuis, op de plaats waar het gezin graag 

wandelde en waar Frits uit hoofde van zijn functie 

regelmatig kwam en waar ook de beide dochters Carla en 

Nanny door Gerda in de echt zijn verbonden, namen wij op 

maandag 16 juni afscheid van Frits Veldink.   
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In de avond van de elfde juni, de dag waarop Frits in de 

vroege ochtend overleed, pakte Nanny haar camera. Het 

avondrood was die dag spectaculair. Nanny besefte dat dit 

de laatste zonsondergang was voor haar vader. Hij zou de 

zon niet meer zien schijnen. De foto die dit eerbetoon aan 

het leven van Frits vastlegde werd afgedrukt op de 

rouwkaart. Bij dit beeld  kozen wij de tekst uit Jesaja 

60:19- 20, dat wij lazen in de streektaal.   

  

Aoverdag zal de zonne niet langer ow lecht waen 

en ’s nachens zal ow de maone  

niet meer beschienen,   

HIE zal jo veur eeuwig ow lecht waen,  

en owwen God owwe glorie.   

Ow zonne zal nooit meer ondergaon 

en owwe maone zal niet afnemmen 

HIE zal jo veur eeuwig ow lecht waen 

en owwe dage van rouw bunt veurbi’j.   

  

Deze tekst is aanvankelijk geschreven in de tijd dat 

Jeruzalem en de tempel verwoest waren, als beeld van 

hoop voor het nieuwe, geestelijke Jeruzalem. Maar dit 

beeld zou net zo goed kunnen gelden voor hen die ‘uit de 

tijd’ zijn en een nieuwe dimensie zijn binnengegaan. Voor 

hen zijn de zon en de maan niet langer van belang, nu het 

goddelijk licht voor hen schijnt.   

  

Voor Frits geldt dat zijn dagen van zijn rouw voorbij zijn. 

Al in 1988 werd er bij hem een hypofysetumor ontdekt, die 

later opnieuw opspeelde. Maar sinds hij vijf jaar geleden 

alvleesklierkanker kreeg, was Frits niet meer zichzelf. Het 

bleek om die verschrikkelijke ziekte Alzheimer te gaan. 
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Frits werd onzeker en zijn wereldje werd klein. Dat was 

erg zwaar voor iemand die zijn hele leven zo graag onder 

de mensen was en het was.   

  

Maar tijdens het afscheid hebben we vooral teruggeblikt 

op een rijk en gelukkig leven, waarin zijn grote liefde 

Gerda en de kinderen - met later ook hun partners en hun 

kinderen - altijd centraal hebben gestaan. Frits was een 

echte familieman. Nergens genoot hij meer van dan met 

het gezin bij elkaar te zijn. En ook zijn werk als bode bij 

de gemeente was hem op het lijf geschreven. Fluitend ging 

hij iedere dag naar zijn werk.   

  

Na zijn pensionering heeft Frits zich vele jaren als 

voorzitter van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in 

Eibergen ingezet. Van huis uit was het gezin Veldink al 

vrijzinnig en Frits moest in zijn jonge jaren verplicht naar 

de kerk. In een latere fase kwam hij er vrijwillig en was hij 

er graag gezien. Hij was altijd wel bereid om – op welke 

manier dan ook – een steentje bij te dragen, ook na zijn 

voorzitterschap.   

  

We wensen Gerda, Carla en Berto, Thijs en Joost en 

Nanny, Martijn en Jurian alles toe wat maar nodig is om 

dit grote verlies te kunnen dragen.   

  

Netty Hengeveld  

  

Ter nagedachtenis aan Frits Veldink.  

  
Na het overlijden van Frits voel ik me geroepen om iets te 

melden over onze jarenlange vriendschap.   
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Ofschoon we even oud zijn hebben we niet bij elkaar in de 

klas gezeten (ik was een jonge leerling), maar kwamen we 

elkaar pas goed tegen op onze voetbalclub “Eibergse  

Boys”.  

Onze ouders waren lid van de Nederlandse Protestanten 

Bond (Frits zijn vader was hier voorzitter van) en zodoende 

werden wij lid van de jongerenclub “Vrije Vogels” en de 

V.C.J.B. Frits en ik moesten tijdens de kerkdiensten 

collecteren en na afloop van de dienst moesten we ons 

haasten om nog om twaalf uur op het voetbalveld aanwezig 

te zijn voor de wedstrijd. Frits stond altijd voor mij paraat. 

Toen we een keer een wedstrijd speelden in Dijkhoek, 

wilde een tegenstander mij op het middenveld een schop 

geven, maar meteen was Frits, die keeper was, er bij om 

mij te steunen.   

Wij gingen ook geregeld naar Enschede om een 

voetbalwedstrijd te bezoeken. Dan gingen we daar naar toe 

op de scooter van Frits, maar bezochten eerst nog een 

chinees restaurant om een portie nasi te eten (heerlijk 

toch).   
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Op zaterdagavonden hebben we vaak moeten oppassen (op 

zijn twee jongere zussen) omdat zijn ouders verbonden 

waren aan de Victoriabioscoop, waarvan zij eigenaar 

waren. (Nu de Snackbar ’t Heukske in de Grotestraat). 

Tijdens het oppassen deden we samen spelletjes onder het 

genot van een glaasje.   

Toen wij ouder werden en wij beiden werden opgeroepen 

voor de militaire dienst, kon ik op een morgen in Breda, 

waar ik opgeroepen was, mijn ogen niet geloven toen op 

het exercitie terrein vriend Frits in een ander peloton 

meeliep. Hij had mij gelukkig niet gezien want we 

mochten elkaar toch niet groeten.  

Na de diensttijd hadden wij veel contact over onze 

vakanties. Wij wilden graag een caravan kopen en 

aangezien hij en Gerda een andere wilden kopen zijn we 

naar Hellendoorn gereden waar zij op een camping 

stonden. Toen we het over de prijs niet eens konden 

worden hebben we beiden een prijs opgeschreven en die 

later gedeeld door twee. Zo waren we toch beiden 

tevreden. Frits en Gerda gingen vaak naar Denemarken op 

vakantie en wij bezochten andere landen tot hij ons 

vertelde dat zij een mooie camping hadden ontdekt in 

Luxemburg. Aangezien wij ook niet zo ver meer wilden 

gaan zijn wij daar ook enkele jaren geweest. Terwijl wij al 

op deze camping stonden zagen wij dat Frits en Gerda ook 

aangekomen waren en bezig waren met de voortent. Ik liep 

er naar toe om een praatje te maken, maar toen waren ze 

tot mijn verbazing al weer vertrokken. De andere dag zag 

ik ze weer en toen ik ze vroeg hoe of dat kwam dat ze de 

vorige dag vertrokken waren zeiden ze dat ze weer terug 

gereden waren naar Eibergen omdat Frits zijn medicijnen 
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had vergeten mee te nemen, die hij elke dag in moest 

nemen. Kon hij nog mooi een nacht thuis slapen.  

Na het beëindigen van onze zaak ben ik vier jaar 

penningmeester geweest bij de VVV en werd ik meteen 

door Frits gevraagd of ik deze functie niet wilde bekleden 

bij de Ned. Prot. Bond aangezien hier een plaats vrij kwam. 

Frits was toen al voorzitter en Jaap Bartelink secretaris. Ik 

kon dit niet weigeren. Frits was iemand die nooit lang 

wilde vergaderen en dat was ook onze gedachte. Later 

hebben we beiden afscheid genomen van het bestuur, maar 

onze contacten zijn steeds gebleven. Toen we op 11 juni 

j.l. hoorden van het overlijden van  Frits heeft ons dat zeer 

getroffen, maar Frits je zult altijd in onze gedachten 

blijven.  

  

Je vriend Joop Rietman.  

  

Terugblik   
  
Dankzij het vele werk dat Arend Jan ten Bergen ook dit 

jaar weer besteed heeft aan de Zang- en Poëziedienst, was 

het opnieuw een geslaagde, afwisselende mooie dienst.  

  

Er waren prachtige gedichten zoals van ds. Werner:   

  

Wat je niet weggooit dat 

zijn je gedachten.  

Maar ook je dromen verlangens 

en nachten.  

Dat is je leven dat 

gooi je niet weg.  
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Wat je niet weggooit dat 

is je traditie,  

maar ook je hopen en 

je ambitie.  

Dat hoort bij het leven dat 

gooi je niet weg.  

  

Wat je niet weggooit dat 

zijn van die tijden  

momenten van vreugde soms 

ook lijden.  

Dat stuk van je leven dat 

gooi je niet weg.  

  

Wat je niet weggooit 

dat is wat geen naam heeft 

wat blijft tussen ons  

en daar zijn bestaan heeft.  

Want je leven gooi 

je niet weg.  

  

Mooie verhalen zoals:   

  

De biddende clown (naar een Franse legende).  

De kleine profeten (Godfried Bomans).  

  

Prachtige CD-muziek en speelde Eti Nijenhuis op het 

orgel: Everything is beautiful.  

  

Geweldig was: Hey, soul sister gespeeld  op de saxofoon 

door  
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Carlijn Reesink  

  

  

  

  

  

Arend Jan bedankt voor jouw geweldige inzet.  

  

Diny Rietman.  

  

Hemelvaartsdag 2014  

   

"Oecumenische Hemelvaartviering”  
   

Evenals vorig jaar werd ook dit jaar met Hemelvaart een 

buitendienst met een Hagepreek gehouden. Deze vond 

wederom plaats op de boerderij van de familie B.J.F. 

Lubbers, Eibergseweg 250 te Haaksbergen. Een prachtige 

lokatie voor dit gebeuren. Dit jaar stond deze buitendienst 

in het kader van de samenwerking met de andere kerken in 

de gemeente Berkelland en werd het een oecumenische 

Hemelvaartviering van de Protestantse Gemeentes van 

Eibergen, Rekken en Neede, de St. Paulusparochie en de   
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Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling  

Eibergen.                                   

De dienst werd binnen gehouden op de door de 
familie Lubbers keurig aangeklede deel. Een 
weldadig rustpunt, ideaal voor deze viering.  

 

 
  

Het was koud en regenachtig maar velen hadden 
zich niet laten ontmoedigen door de regen en de 

lage temperatuur.  
Lopend, op de fiets of met de auto met in de 
achterbak een klapstoel kwamen ruim 100 

mensen naar deze viering. Met wat passen en 
meten vond iedereen een plekje na genoten te 

hebben van een kopje koffie.   
Er waren mensen uit Neede, Eibergen, Loch- 
huizen, Haarlo, Haaksbergen en Rietmolen, 

protestant en katholiek.   
  

De dienst werd geleid door vier voorgangers: ds. 

Jan Hazeleger,  pastor Annet Zoet, ds. Jan 
Stuijk en ds. Wytze Andela.   
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Gedragen door het kleine draagbare orgeltje in 
het middenpad, dat bespeeld werd door Arend 

Jan ten Bergen, zongen de ruim 100 gasten 
liederen van geloof en hoop en luisterden naar 

goede woorden. In de overdenking door ds. Jan 
Hazeleger kwam naar voren hoe belangrijk het 
is om vanuit het christelijk geloof actief mee te 

werken aan een rechtvaardige wereld. Hij had 
zijn overdenking gebaseerd op  een opschrift op 
een muur in Amsterdam waar aanvankelijk 
stond: Jezus redt. Later werd daarvan gemaakt: 
Jezus redt het niet. Tenslotte had iemand er 

één woord bij gezet: Jezus redt het niet alleen.  
  

Na afloop van de viering was er opnieuw koffie. 
Velen bleven en raakten met elkaar in gesprek. 
Unaniem was te horen, dat mensen het zo 

samen in oecumenisch verband vieren op een 
bijzondere plek op een feestdag als 

Hemelvaartsdag erg waardeerden en voor 
herhaling vatbaar vonden.  
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Ook voor de voorgangers was het bijzonder om 
zo samen te kunnen vieren.  

Dank gaat uit naar Bennie en Louise Lubbers 
voor hun gastvrijheid!  
   

Waar in vroeger tijden een hagepreek de 

gelovigen van elkaar scheidde, brengt de  

huidige hagepreek mensen van verschillende 
kerken weer samen.    

   

Zo kan het – dankzij de oecumene – dus ook!  
  

  

  

  

  
                            

J.   

  

  

  

T.... regen of geen regen, toch even napraten over        

deze mooie dienst ..                                          
 

 

Giften  
  

De penningmeester  mocht als gift ontvangen:  

1 x € 200,-- en 1 x € 10,--.  

Hiervoor hartelijke dank.  
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Verhuisd   
  
Per 1 juli j.l. is Fenny Teunissen-Veldink verhuisd 
van Pagendijk 29 in Borculo, naar Palisiumpark 
53, 6961 KW in Eerbeek waar wij haar dan ook 
alle goeds toewensen en dat ze er met plezier 
mag wonen.  

  

De  kanselbloemen zijn gegaan naar:  

  

20 april    A. Pot   

4 mei   Mevr. M. Bouwmeester- 

Timmerij  

18 mei  Dhr. A.J. ten Bergen  

  8 juni  Mevr. J. Paalman-Veldink  

  6 juli  Dhr. Fr. Gr. Obbink  

20 juli  Dhr. H. Ras  

  3 aug.  Dhr. H. Onstein  

31 aug.  Mevr. A. Rietman-Olthof  

  

Bedankjes  

  

Ik wil jullie bedanken voor de bloemen met de warme Paasgroet 

namens de N.P.B.        

                                                      Groetjes, Aaldrik Pot  
  

Hartelijk dank voor de mooie attentie die ik van jullie 

mocht ontvangen na de dienst van 4 mei.  

  

                                        M. Bouwmeester-Timmerij  
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Lieve mensen,   

Heel erg bedankt voor de mooie bloemen, die ik mocht 

ontvangen na de dienst van 8 juni.                                  
                                      Vriendelijke groeten, Jenny Paalman  
                      

                       MUZIKAAL THEATER  
  

                “Heimwee naar morgen …..”  
  

Oud Eibergenaar: Derk Floors, momenteel predikant in Rheden, komt 

weer samen met Christan en Hans Grotenbreg  naar ons kerkgebouw 

op  

19 oktober 2014 – 15.00 uur                                                     

Entree: € 7,50 
  

Enkele vragen die gesteld worden in deze voorstelling zijn: wat is geluk?  

Wat is echt? Waarom is de wereld zo groot en vaak zo kil?  

 “Heimwee naar morgen” geeft niet de antwoorden, maar gaat in 

verhalen, muziek en beeld op zoek. Op verrassende wijze wisselen ernst 

en humor, grote thema’s en alledaagse dingen elkaar af. Op zoek naar 

een moment, een plek om even te schuilen bij elkaar, om te lachen, te 

huilen, te dromen.  

Derk Floors                      verhalen 

Cristan en Hans Grotenberg                                 muziek   
  

 Delen in het leed en vermenigvuldigen van de    
 
vreugde zijn 

begrippen, die met de kwaliteit van het leven te maken hebben  
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Overzicht kerkdiensten   
  

 Datum  Aanvang  Predikant/Voorganger  
  

 14 september   10.00 uur       Dhr. C. Vlaardingerbroek,    
         Deventer.  
 28 september   10.00 uur      Mevr. J. Dane, Haaksbergen.  

  
12 oktober     10.00 uur      Ds. G.J. 

Bouwmeester,  Enschede.  
 19 oktober  15.00 uur      “Heimwee naar morgen”   

Muzikaal theater. Derk Floors 
       verhalen,  Christan en Hans   

Grotenbreg muziek  
26 oktober     10.00 uur    Drs. E. van 

der Schalk,  Rekken.    
  
 9 november   10.00 uur     Mevr. Ds. 

M.E. Boon-Giltjes,  Delden.  
 23 november  10.00.uur    Hr. M. Chevalking,    

Varsseveld.                                                         
  

 7   december  10.00 uur      Ds. B. Koek, Oosterbeek.  
 12 december     20.00 uur    Brook Duo, Markelo.  
 14 december     19.00 uur   Oecumenische Adventsdienst.   

21 december     10.00 uur     Ds. J. van Schaardenburgh,  

Haaksbergen.  
25 december     10.00 uur    Kerstviering: Mevr. N.  

Hengeveld, Eibergen.   
 31 december     17.00 uur    Oudejaarsdienst: Ds. J.   

Hazeleger, Eibergen.   

Tevens herdenking  

overledenen.  


